Austerlitz

Austerlitz was, na ‘Huizen’, het ijf
tweede terrein dat de NTKC in . ff
eigendom verwierf. Het o
toenmalige Fonds voor -z’
Kampeerterreinen kocht I3
het in 1955 als een ‘woonhuis
met erf en bouwgrond’. In dat
woonhuis, naast de huidige
parkeerplaats, woonde meer
dan 50 jaar de sleutel-beheerster
(nu staat het te koop).
Afgezien van het caravanveld,
waar de grote beuk al stond, was
het terrein in 1955 een kale
akker. De Heidemij plantte het
aan tot het parkachtige terrein
dat het nog altijd is. De
kampvuurkuil is in 1959
uitgegraven door de toen net
opgerichte Jeugdsectie.

Terrein Austerlitz, Austerlitz

Feest

kampeerclub.nl/terrein/kampeerterrein-austerlitz

n het groen

Elke keer als ik op Austerlitz ben (niet zo heel vaak),

hangen er wel ergens slingers of ballonnen aan een

tent, caravan of boom. Ook in april, als ik een

werkdag bezoek, en in mei, als ik er weer eens

kampeer, is het raak. Slingers, vlaggen en ballonnen.

Waarom is dit een ideaal terrein voor kampeerfeestjes?

Tekst Marleen Blokhuis, foto’s Henni Bunnik

April 2021. Op verantwoorde corona-afstand zit-
ten Erik, Hennie en hun jongvolwassen kinderen in
de prille voorjaarszon tussen drie tentjes taart te
eten. Ze vieren de verjaardagen van vader Erik en
zoon Pim. Vanuit Haarlem en Zwolle, waar de ver-
schillende leden van deze familie wonen, ligt Aus-
terlitz precies even ver. Het gezelschap is hier voor
het eerst en geniet van de ruimte op het terrein, de
roodborstjes, de eekhoorns en de geluiden van
specht en bosuil. Alleen de woonwijk pal naast het
terrein vonden ze bij aankomst ‘wel gek’.

Ja, die woonwijk. De eerste huizen zijn zomer 2019
in gebruik genomen. Toen ik hier jaren geleden
voor het laatst kampeerde, was het nog open land
waar paarden liepen. Nieuw voor mij is ook de be-
groeide aarden wal, een tientallen meters lange
buffer tussen deze nieuwe huizen en onze kam-
peerplekken. Het hoofdbestuur heeft hem uit on-
derhandelingen met gemeente en ontwikkelaar
gesleept en afgelopen januari hebben NTKC'ers
en buurtbewoners hem beplant. Hij maakt de hui-
zen minder zichtbaar, maar niet onzichtbaar.

De aanblik is dus even schrikken, maar horen doe

ik gelukkig niets van deze nieuwe buren als ik in
mei een paar dagen op Austerlitz kampeer. Of het
moeten de hondenuitlaters zijn, waarvan er veel
rondom het terrein wandelen.

Open, half beschut

Austerlitz is een parkachtig terrein, ongeveer 2 ha
groot, met slingerende rijen struiken en bomen.
Daardoor is er een ruime keus aan halfopen kam-
peerplekken, en daar wordt in de meivakantie — on-
danks wisselvallig weer — volop gebruik van ge-
maakt. Ik ben benieuwd waarom deze kampeerders
juist Austerlitz hebben uitgekozen, en niet bijvoor-
beeld het dichtbije Den Treek, dat landschappelijk
gezien wat ‘wilder’ en gevarieerder is. Voor mijn
buurvrouw Leonie blijkt de aanwezigheid van elek-
trische oplaadpunten de doorslag te hebben ge-
geven. ‘Meestal gaan we naar Het Essenbos in
Ouddorp,’ vertelt ze, ‘'maar omdat het geen strand-
weer is, kozen we nu eens voor de Utrechtse Heu-
velrug.’ Zij, haar man en dochter en haar ouders
staan hier met twee caravans (versierd met vlaggen
en ballonnen) en blijven een week. De openheid
van het terrein, ‘met een soort nisjes’, heeft ze aan-

buiten
spoor



genaam verrast: ‘Het is heel ruim, met mooie veldjes. Je
staat een beetje op jezelf, maar niet te veel.” Wel hebben
ze een tip: ‘Als je boven op die wal hogere bosschages
plant, net als in Ouddorp, zou je de huizen niet meer zien.’
Dik en Lenie, tachtigers die de verschillende NTKC-terrei-
nen al heel lang kennen, noemen als pluspunt van Auster-
litz dat je er niet hoeft te zoeken naar een mooie (caravan)-
plek. ‘Hier is het zo: waar je ook gaat staan, overal sta je
even mooi en gezellig.’

Dat het terrein er zo open en uitnodigend bij ligt, hebben
we te danken aan een trouwe kern van leden die op de
maandelijkse werkdagen saamhorig de handen uit de
mouwen steken. Een van hen is Lisette, die hier met haar
hond het hele jaar door regelmatig (tent)kampeert. Het
meedoen aan de werkdagen, ‘altijd met een heel gezellig
en harmonisch clubje’, maakt het kamperen op Austerlitz
voor haar nég fijner: ‘lk voel me thuis, omdat ik hier zo lek-
ker werk. Daardoor kampeer ik hier ook prettig, je hebt
echt eer van je werk.’

Peuters

Jesse is in de meivakantie met zijn kinderen van 6 en 3 een
paar nachten kamperen aan het oefenen. Mama slaapt
thuis met de tweeling van nog geen 1 en komt alleen over-
dag. De kinderen vermaken zich met een speeltentje en bij
de schommel en doen allerlei spelletjes op de grote gras-
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velden. Dat dit een ideaal terrein is voor (ouders van) peu-
ters, hoor ik ook van veel andere aanwezigen die kleine
kinderen hebben gehad. Vooral het vele gras waarop ein-
deloos gekropen, gelopen en gespeeld kan worden, vin-
den ze fijn. Maar ook de dorpswinkel op loopafstand waar-
deren jonge ouders zeer.

Tegenover mij kampeert Liesbeth die, net als ik, nu eens
van de zon zit te genieten en dan weer haar tent in duikt om
voor een bui te schuilen. Ze komt hier meerdere keren per
jaar, en dat al tientallen jaren. Vroeger kampeerde ze hier
veel met haar gezin, terwijl haar ouders op het caravanveld
stonden. ‘Dan liepen we altijd naar de Pyramide, daar na-
men we een sorbet of een chocomel, en dan weer terug.’

Het dorp Austerlitz is ontstaan op
de plek waar in 1804-1808 een flinke
Frans-Bataafse legermacht op de hei
bivakkeerde. De Pyramide van Aus-
terlitz, op 2 km van ons terrein, is
door deze soldaten gebouwd. Aan
de voet ligt een grote speeltuin met
een restaurant.

Het Nationaal Militair Museum, op

de voormalige Vliegbasis Soester-

berg, vertelt het verhaal van onze

krijgsmacht. Het park eromheen is

ook een bezoekje waard. a

Fiets- en wandelroutes zijn er vlak bij
het terrein volop. Tussen Austerlitz
en Zeist ligt bijvoorbeeld het wan-
delgebied Heidestein en Bornia,
onderdeel van Utrechts landschap,
met meertjes, zandverstuivingen en
een kudde Drentse heideschapen.

Eind jaren ‘90 heeft ze de woonwijk achter de
parkeerplaats gebouwd zien worden en recent
de nieuwe wijk achter de wal. Overlast geven die
nieuwe huizen in haar beleving niet. '‘De hout-
handel die hier vroeger zat, gaf meer lawaai. Bo-
vendien hoor je hier op de achtergrond altijd
wel iets, zoals het geluid van de A12. Nu haar
kinderen volwassen zijn en kamperen voor haar
man te zwaar is geworden, kampeert Liesbeth
regelmatig alleen. Austerlitz blijft daarbij favo-
riet. 'Je bent hier heerlijk in de bossen. Ik vind de
kampvuurkuil ook hartstikke leuk. Maar het
meest ideaal van dit terrein vind ik dat ik hier
nooit met de auto weg hoef voor de boodschap-
pen, want in het dorp kun je alles krijgen.’

Winkel

Waarom kamperen (en je verjaardag vieren) op
Austerlitz? Veel aspecten komen in alle verhalen
terug. De openheid van het grasrijke terrein en
de ruime keus uit half beschutte, grote of klei-
nere kampeerplekken. De extra verdiepte en
daardoor zeer beschutte kampvuurkuil, die ei-
genlijk een kuil in een kuil is. Het fraaie, grote
sanitairgebouw (dat om te poetsen wel iets klei-
ner had mogen zijn). De centrale ligging, de bos-
sen rondom en, voor liefhebbers van militaire
geschiedenis, de nabijheid van de Pyramide en
het Nationaal Militair Museum.

Dat ook de buurtsuper op loopafstand zo vaak
als pluspunt van het terrein zou worden ge-
noemd, had ik niet zien aankomen. lk koop er
brood. Of ik uit de buurt kom, vraagt de vrouw
achter de kassa. 'O, sta je bij de NTKC! Ja, we
krijgen veel kampeerders in de winkel. Die vra-
gen bij het wisselgeld vaak om 50 eurocent. Dat
zijn dan altijd NTKC'ers die muntjes nodig heb-
ben voor de douche!’ <

Aantal over-
nachtingen
op Austerlitz

2019/2020
2018/2019

2017/2018

2016/2017

% van alle
terreinen
samen

<16 jaar > 16 jaar

289 1726 2015 4,0

316 2869 3185 6,3

462 2781 3243 57

448 2619 3067 5,9




